
SHACKLETON 
Ontdekt onder ijs, gedronken over ijs! 

 
Shackleton is geen single malt, maar een blended malt, samengesteld uit maar liefst 20 van de 
mooiste Highland malts. Vanwege het bijzondere verhaal erachter mag hij echter niet ontbreken in 
deze special. Shackleton is voortgekomen uit een van de meest bijzondere ontdekkingstochten uit de 
wereldgeschiedenis. Kortom, een whisky voor mensen die avontuurlijk zijn aangelegd. 
LEGENDARISCHE REIZEN EN EEN LEGENDARISCHE WHISKY 
Op zijn eerste expeditie naar Antartica In 1907 met het schip de Nimrod had Sir Ernest Shackleton als 
doel om as eerste mens de ongenaakbare Zuidpool te bereiken. 
Hij was op alles voorbereid en was verstandig genoeg om 25 dozen Mackinlay's Rare Old Highland 
Malt Whisky mee te nemen. Immers, successen moesten worden gevierd en teleurstellingen worden 
verwerkt! Hoewel geen mens vóór hen zo dicht bij het zuidelijkste puntje van de wereld was 
geweest, mislukte de tocht jammerlijk door de extreme weersomstandigheden en een aantal volledig 
uitgeputte expeditieleden. Maar Shackleton gaf niet op. 
HELSE TOCHT 
Ook een tweede tocht in 1914 was gedoemd maar liep uit op een wereldberoemd 
overlevingsverhaal. Het expeditieschip 'The Endurance' leed schipbreuk in het poolijs en Shackleton 
en vijf bemanningsleden overleefden een helse tocht om de overige bemanning te redden, hetgeen 
lukte. 
DE LEGENDE LEEFT VOORT 
In 2007, precies een eeuw na de eerste tocht vol ontberingen werden drie van de 25 dozen 
whisky ontdekt op de plek van het vroegere basiskamp van Shackleton's gezelschap. 
Weliswaar bevroren in het poolijs, maar in uitstekende conditie! De wereldberoemde 
Master Blender Richard Paterson was zo geïntrigeerd door het unieke verhaal achter de 
teruggevonden whisky voorraad dat hij al zijn kennis en ervaring inzette om een 
bijzondere whisky te maken die het gedachtengoed van Shackleton zou doen helpen 
voortleven. Het resultaat is een blended malt met een smaak, reuk en afdronk die die 
van de eeuwoude whisky vrijwel evenaren. Een prachtig eerbetoon aan de 
avontuurlijke en loyale Sir Ernest. Sir Ernest Shackleton staat niet alleen bekend om zijn 
kameraadschap en leiderschap maar ook om zijn avontuurlijke geest. Hij was gedreven 
om het onbekende te verkennen, voet te zetten op een plek waar nog nooit iemand 
was geweest. Het drinken van Shackleton is het ervaren van een stukje Ernest 
Shackleton, een gevoel van kameraadschap en buiten gebaande paden gaan. 
Een bijzondere whisky met een bijzonder verhaal, bedoeld voor mensen die alles uit het leven willen 
halen. En op basis van dit verhaal had je het waarschijnlijk al begrepen: Shackleton serveer je 
natuurlijk met ijs...! 


